ZAM 
PAHALILIK 
AÇLIK 


Evet emekçi halkın düşmanı MC, yokluk pahalılık, işsizlik 


ve zulmün katmerlisiyle tekrar geldi. Misafirliğe eli boş gelmek ayıptır toplumumuzda, ne yapsınlar onlar da yüzde 200'e varan zamlarla geldiler. 
2, MC'nin başı «yok yoktur» derken, faşist ortağı «zamları sırtı kalınlara yükleyeceğiz» diye demeçler verirken,. halkımiz kuyruklarda yaşar hale geldi. 

Dün çocuğumuza süt alamazken bugün ekmek alamaz, sıcak aş pişiremez hale geldik. 

Parababalarının iktidarı MC, yoksul halkın belini büken zamlarla da kalmıyor. Şimdi de işçi ve memur ücretlerini dondurmak istiyor. İşçilerin toplu sözleşmelerle elde ettikleri ücret zamları, ekonomiyi sarsıyor, pahalılık yaratıyor gerek- 


. çıkartmaya, hazırlanıyorlar. 


toplumsal eek 


Bakın, ücretlerimizi dondurçesiyie engellemek için yasa , maya çalışanlar acaba bu günkü koşullar altında ve 1800 lira 


BAŞYAZI 


ve La için 


Et-Balik Kurumu'nun önünde çok uzun bir sıra oluşturan kadınlar birbirleriyle konuşuyorlar. H&p aynı şey konuştukları. Pahalılık, zamlar, kuyruklar, yoklar, para- nın değerinin düşürülmesi, yani devalüasyon. 4-5 saatten beri bekliyorlar. Gecenin ayazında, dudakları morarmış, kolları-bacakları uyuşmuş. Bazıları başını kucağındaki yastığa koymuş uyukluyor. Kimisi kucağında uyuyan bebeğini ayazdan korumak için sarıp sarmalamış. Birazdan et gelecek, kalkıp kuyruktaki yerlerini alacaklar, Gece dörtte gelen 80 inci sırada olduğunu söylüyor. İlk sıradaki gece 1'de gelmiş. 

— «Çocukların et yemesi gerek, ihtiyaçları var biliyorum» diyor Saniye Hanım. Kasapta et 80 lira. Buradan 44 liraya alıyorum. Kasâptaki gibi değil ama ne de ölsa et işte. Bir kişiye yarım kilodan fazla vermiyorlar. 
Çoluk çocuk geliyoruz işte. 2 kilo et alınca bir hafta, on 


emekçi ailesinin nasıl geçineceğini düşünüyorlar mı? 


ZAMLARA KARŞI NE YAPABİLİRİZ? 

İşte bu durum karşısında durmadan yakınıyoruz. Ama 


« asgari ücretle beş kişilik bir 


gün idare ediyoruz. Her gün gördüğünüz bu azap çekilmez ki. 

Elmas Hanım ise gece ikide gelmiş, kuyruğun ilk sıralarında. 

— «Daha geç gelenlerin et alması şüpheli» diyor. 
«Dün gece dörtte gelmiştim. 10 kilo et geldiğini söylediler alamadım. Tonlarca et geldiği ancak başka yerlere verildiği söyleniyor. Bu gece uykumu feda ettim. Yarım kilo alabilirsem 2-3 gün idare ederiz. 

Halide Hanım ise bir yandan örgüsünü örerken bir yandan da anlatıyor: 

— «Kocam da tüp kuyruğunda şimdi. Çocukları fırı- na gönderdim ekmek kuyruğundalar. Ben de eti aldıktan sonra pirinç kuyruğuna gideceğim. Ailece kuyrukta yaşıyoruz» diyor Halide Hanım. 

Siz ne dersiniz? 


BEŞ KİŞİLİK BİR AİLENİN GÜNLÜK GELİRİ 

| NE OLMALIDIR? 
- Ortalama günlük ge- 


Ortalama günlük Ortalama günlük 


ei 


vee nee imi ir gram 


4.01 TL. 

6.38 TL. 
Tahıllar 250 g 8.75 TL, 
Taze meyve, 


BU GİDİŞE DUR DEMENİN. 
ZAMANI GELDİ !. 


2. MC'nin son zamları, şimdiye kadar yapılanlardan kat kat daha ağırdır. Halkımızın bugün katlanmak zorunda bırakıldığı yük eskisinden çok daha ciddi ve tehlikelidir. Hele son yapılan devalüasyonla yaşam imkânları- nın tümünü hemen hemen kaybetmiş durumdadır. Bugün, yoksulluğun işsizliğin yanı sıra açlık, hastalık ve ölüm emekçi halkımızı beklemektedir. Bunların ciddi sonuçlarından biri, işte KOLERA. 

Soruyoruz, bu zamların yapılması zorunlu muydu? 
Hayır. Bu emperyalizmle işbirliği yapan büyük sermayedarların kârlarını daha da artırmak için yürüttükleri politikanın, sömürü ve baskı düzeninin bir sonucudur. Halkımızın açlıktan, ölümden kırılması onları hiç ilgilendirmiyor. Tek istedikleri her ne pahasına olursa olsun kâr ve daha çok kârdır. Bundan sonra yapacakları da zam ve yine zamdır. 

Kocalarımızın çaresizliğini, çocuklarımızın aç yüzünü en çok biz görüyoruz. Her gün kocalarımıza, çocuklarımıza yemek bulmak derdini en çok biz çekiyoruz. Biz kadınlar için bu gidişe dur demenin artık zamanıdır, İKD'- nin başlatmış olduğu kampanya bizim bu yoldaki savaşımız için somut hedefler göstermektedir: 

Halka zam, yokluk ve zulüm getiren MC çekilip gitmelidir, 


Zamlar durdurulmalı, ücretler değil fiyatlar dondu- 


rulmalıdır. 

Asgari ücretler bir aileyi geçindirecek düzeye yükseltilmeli, bu miktarı vergi dışında bırakacak yasa 

çıkarılmalıdır. 

Üretim ve tüketim kooperatifleri kurulmalıdır. 

Stokçular, Istifçiler ağır cezalara çarptırılmalıdır. 

Her semtte semt halkının katılacağı fiyat kontrol komiteleri kurulmalıdır. 

Başta devlet işletmeleri, KİT'ler (Kamu İktisadi Teşekkülleri ve MESS grevleri olmak üzere tüm grevler işçilerin istemleri doğrultusunda çözüme ulaştırılmalıdır. 

Bu kampanyaya katılmak emekçi kadınlarımızın bugün başta gelen görevlerinden biridir. 


iy 


MC'yi insanlık dişı uygulamasından da alakoyamıyoruz. 
Peki ne yapalım o halde? 
Sadece yakınmakla yetin- 


meyelim. Fabrikada, büroda, pazarda, otobüste, her yerde zamların nedenlerini anlatalim. Bu zamların ve yoksulluğun «dışa bağımlı ekonomimizin bir sonucu olduğunu, 1 
MC zamanında kardeş-yeğen kurutulan hazineyi, doruğa çıkan dış borçları, dış ülkelerde karşılığı ödenmeyen paramızı anlatalım. Bütün bu yüklerin altında da yoksul halkımızın nasıl ezildiğini tek tek açıklayalım. Bu zamların sadece parababalarının okârlarına kâr kattıklarını komşumuza, bakkala, arkadaşımıza anlatalım. 

Biliyoruz ki, MC biz emekçiler için bugüne kadar açlık, zulüm yoksulluk ve ölüm getirmiştir. O halde birleşelim. 
Köyde, kentte, kadın örgütle- 


sebze A 27.38 TL. 
Patates ; 5.50 TL. 
Şeker 1.75 TL, 
Kuru meyve 0.60 TL. 
Taşıma-pişirme 15.28 TL. - Barınma 60.66 TL. 
Isınma-aydınlatma-giyim 

temizlik-eğitim-sağlık 


dinlenme-eğlenme i 107.50 TL. 
am (günlük) 
YANİ 3 ÇOCUKLU BİR EMEKÇİ AİLESİNİN İNSANCA YA- 


ŞAYABİLMESİ İÇİN AYDA ELİNE NET 10.089.60 TL. GEÇ-MESİ GEREKİYOR. OYSA BUGÜN ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.800 TL, X 


Tablodan da görülebileceği gibi bugün günde 60 TL {net 45 lira) asgari ücret alan bir işçi, 1977 eylülünde yaşaması için gerekli olan paradan tam 293.32 lira eksik para aliyor. Yaşayabilirsen yaşa sen de. 


rinde, sendikalarda, demokra- - 


tik kuruluşlarda tüm emekçi halkımızın, ilerici yurtseverlerin MC'ye sömürüye, pahalılığa ve faşizme karşı ördükleri duvara 


bir tuğla da biz koyalım. Ulusal Demokratik Cephe UDC saflarında kocamızla, çocuğumuzla, anamızla, komşularımızla biz de yerimizi alalım. 


çi dini O 


Yeniden yapılaca 


Uluslararası Demokratik Kadınlar Fedarasyonu (UKDF) Asya Seksiyonu Başkanı Rita Seth 1 Eylül Dünya Bariş gününe ilerici Kadınlar Derneğinin davetlisi olarak katıldı. Rita Seth Hindistan Demokratik Kadınlar Fedarasyonunun kurucularından. Evli, 2 çocuk annesi, Kendisiyle İKD genel merke-Zinde'x«1 Mayis» ve «Evlat dcisina son» filimlerini izlerken konuşmuştuk: 


e UDKE hakkında bize bilgi verir misiniz? 

«Fedarasyonumuz Paris'de faşizme ve savaşa karşı kadınlar târüfından kuruldu. Çocukların geleceği, çevre sorunları, eşitlik, sosyal adalet, nükleer silahların yasaklanması gibi önemli silâhsızlanma konularında süvaşım vermektedir. Ayrıca Ulusal bağımsızlığı için savaşan halklarla Irkçılığa ve Faşizme karşı mücadele veren yurtseverlerle dayanışma içindeyiz.» 

e Bize Hindistan'daki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

«Sizin ülkenizde olduğu gibi benim ülkemde de sömürü düzeni var. 
Kadin örgütümüz yoğun bir çalışma içindedir. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen milyonlarca kadın var. Bu nedenle yoğun bir okuma yazma kampanyası açtık. Ayrıca çeşitli konularda seminerler düzenliyoruz. Filimler gösteriyoruz. Sosyal konularda, çocuk bakımında, politik konularda aydınlanmalarga çalışıyoruz. Pahalılık ve karaborsacılığa karşı yürüyüşler yapıyoruz, aktif eylemler koyuyoruz. Örneğin bir yerde mal depolandığını haber alır almaz, binlerce kadın binayı çevreliyor, polise haber veriyoruz. 
Böylece karaborsacilık yapmayı hayli zorlaştırdık.» 


+ Yola yarım saat, suya 5 kilometre uzakta; perişan yıkıntılar arasındayız. Biriketler var yerlerde kirik dökük, sanki hiç temel olmamiışlar, insanlar var etrafımızda sanki hiç yaşamamışlar gibi. Bir çocuk geliyor koşarak, gülüyor da elinde yarım ekmek, ka- 


tıksız yiyor. Erkekler gecekondu bile sayılamayacak tek gözlü (evlerini) yeniden yapıyorlar. Kadınlarla, acılı bacılarla konuşuyoruz. Sözü: biri alıp biri bırakıyor, Buraya sığdırmak çok zor anlattıklarını: 

— Kocam 3 yıl önce iş kazasında öldü, cenazesinin arkasından giderken patron bir kâğıt imza- 


UDKF TEMSİLCİSİ 
RİTA SETH İLE SÖYLEŞİ 


© Türkiye'deki kadınhareketi ve Maden-İş'in grev yerlerine yaptığınız ziyaretler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

«Türkiye'de kadin hareketi çok yeni olmasına karşın yaptıkları işler çok büyük. İlerici Yadinlar Derneği'nin olumlu çdiişmaları ve kadınlarınızın grev yerlerinden yükselen yürekli müçadele türküleri beni çok heyacanları- 


Hindistan 


rılar dilerim. 


dirdi. Gittiğimiz grev yerlerinde bana 


kadınlarının hakkında sorular sordular. Tüm Hintli kadınların dostluk, başarı ve dayanışma mesajlarını Türkiyeli kadınlara bir kez daha sizlerin aracılığınızla ilet- 
«Barış için Faşizme karşı, sömürüye karşı savaşım veren ilerici hareketin temsilcilerine başa- 


mek. istiyorum 


Ümraniye de gecekondular 


lattı bana. Şikâyetçi olmayayım diye. Sonra 20 bin lira verdi, çoktan bitti tabii. Etrafın verdiğinle geçiniyorum, 

— Ne istersin getirelim? 

— Çocuklarıma önlük, defter isterim. 

O gün kaçamamış sis bombasından. Üç çocu- 


ğunun hangisini alıp kaçsın ki, gözleri hâlâ yanıyor- - 


MUŞ, 

Derken bir başka bacı söze karıştı : 

— Kocamın ağzından kan akıyordu. Götürdüler, giderken sarıldım, bana da vurdular sırtımın ağrısı hâlâ geçmedi. 

— Kocan nerde? 

— Tutuklu 

Anlamiyorlar neden yıkım için kendi mahallelerini seçtiklerini, anlamıyorlar polislerin kendilerine hınçlarını; 

— Hem vuruyor, hem küfrediyorlardı. Neden ki, ne yaptık onlara? 

Kendilerinde suç bulamıyorlardı. Suçları; işsiz olmak, ya da senenin ancak yarısında iş bulabilmek 

mi? Suçları, işleyecek toprağı olmayıp, ağanın. zulmünden köleliğinden kaçıp, şehre göçmek mi? Suçları namusluca yaşamaya çalışmak mı? 

Yeniden yapılacak Ümraniye'de gecekondular, Ya aç kalmak ya da bebeleri kışın soğuğundan biraz olsun koruyacak bir yer yapmak için. 

Umraniye halkına düşmanca uzanan eller, acaba neden Kalender Tepelerindeki Tapusuz villalara dokunamıyor? Gecekondu yasaksa neden onlar Bogazın tepesinde hiç bir hışıma uğramadan duruyorlar.? 

Ümraniye halkının suçu çalıp çırpmadan namusluca yaşamaya çalışmak mı? Söyleyin suç kimde? 

Yoksa suç Anayasa'nın 49. Maddesinde yazılı, Devletin yoksul halka sağlık koşullarına uygun ii: yapması, gerektiğini: bilmeyenlerde mi? ı 


silahsızlanma için savaşım 


Barış ve silahsızlanma sorunu bugün bütün dünyadaki ilericilerin ortak davası, Savaştan :silahlanmadan, insanlığın acılar içinde kıvranmasından medet umanlar ise, emperyalist güçler. Bu ülkelerin en gerici, en insanlık düşmanı kesimlerini oluşturan silah üreücileri ve tüccarları silahlarını dünya ülkelerine satabilmek, kârlarına yeni körlar katabilmek için her yerde savaş kişkırtıcılığı yapıyorlar. 

Fakat artık dünyada çok şey değişti. Barıştan, sömürüsüz bir dünyadan, toplumsal ilerlemeden yana olan güçler bugün daha güçlü. 

Barış ve silahsızlanmadan yana olan saflar gittikçe sıklaşiyor. Ve silah tekellerinin, 


mücadelesi 


na geçilmez bir duvar örüyor. 


Zi 


savaş kışkırtıcılarının kârşisi- 


= 


n afa ş* 


Samsun pazarlarına girildi ğinde ilk göze çarpan hamal küçük. kızlar ve kadınlar oluyor. «Taşıyalım abla, sepetçi ister misin abla?» Ağır ,sepetin altinda eğik sıska bedenleri sepet doldukça daha da eğiliyor. Kiralayanların arkasında tüm pozari dolaşıyorlar sepetleri tiko basa doluncaya dek, yüzleri ter içinde... 

Hamal Güllü anlatiyor yaşamını: 

«On üç yaşımda evlendirdiler beni. Kocam geçen yıl askere gitti, Ölüm haberini aldım. Onaltı yasımda idim iki çocukla dul kaldığımda. Ne yaparsın aç durulmaz ya?... 
Okumam yazmam yok. Hamallik yaparak bakıyorum çocuklarıma» 


BIR ES ARADI. AVRUPA'YA BU SENE TEKRAR GİDEMİYECEĞİ IÇİN Çok UZGUM. 


ÇAYSIZ,SEKER2SİZ,HEDİYESİZ BİR BAYRAM 


Onbeş yaşındaki Döndü'nün de sorumluluğu büyük... «Zor iş hamallık ama ne yaparsın ablam?... Babamız öldü, anamız başka kocaya vardı. Beş 
kardeş biz kaldık ortada. 12 
yaşındaki bacımla sepetçilik yaparak para kazanırız. Diğer kardeşlerimiz daha küçük onlara da biz bakmak zorundayız. Başka iş bulamadık.» 

— Ne kadar kazanıyorsun pazar günleri Döndü? 

— 40-50 lirayı buluyor ablam. Her yükünü taşıdığım 


müşteri üç-beş lira veriyor. 


— Kaç yıldır hamallık yapıyorsun? 

— Dokuz yaşımdan beri ablam. Ben küçük yaşta geçim derdine düştüm. Okula gitmek, okuma yazma öğrenmek İster- 


Bayramı 


dim, gidemedim ablam, gidemedim. Zor is hamallık. Köyümüz uzak, Pazara varmak için erken saatlerde yola çikarız bacımla. İki buçuk saat yol yürürüz. Dönüşte geç kalıriz hep. Bu isin en zor yanı küfür isitmek. Gelen geçen lâf atar, söğer bize. İnsan mucmelesi görmeyiz hiç. Kötü kaderimiz, bu bizim. 

Döndü anlatırken bir honim çekti kolundan, 

— Boş musun? 

— Boşum abla... 

Döndü yürüdü hanımın arkasından. 

Yüzlerce, binlerce Döndü var yaşantıları birbirine benzeyen. Döndü kaderden soniyor bozuk düzenin getirdiği zorlukları. Kaderine bağlıyor her şeyi. Devletin: milyonlarını rahatlıkla cebe indirenlerin. 
emekçileri sömürerek semirenlerin saygınlık gördüğü bir düzende, çocukluğunu yaşama dan bir lokma ekmek parası kazanmak için ağir yükün al- 


unda ezilen aşağılanan nice Döndüler var. Güllülerin de bir gün bunları daha açık göreceklerini, zor yaşantılarının 


nasıl geçiriler ..? 


— rere 
— — gi > 


AYŞE BACI BAYRAMI PANZERLERLE YIKILAN GECEKONDUSUNDA SEÇİRDİ. MC'NİN BU BAYRAM HED)YESİN!I UNUTMAYACAK, 


NEŞE, NEŞESİ2 BİK BAYRAM GEÇİRDİ. YURT 


ETTİLER. 


o BIZ İLERİCİ 
OLARAK , Çi £ J. 
SEKER DE YİYEBİLECEĞİ, KADINLARIMIZIN TOK 
KARINLA, SICAK BIR ÇATI ALTINDA KONUKLARINI KARŞILAYACAĞI , İNSANIN İNSAN TARAFINDAN SOMÜRÜLMEDIG! 


Bir de hamal kadınlarımızı dinleyelim «zor is hamallık ablam?! 
insan muamelesi görmeyiz hiç» 


tek sebebinin sömürü düzeni olduğunu öğreneceklerini, gëleceklerini en güzel şekliyle ` kendilerinin çizeceklerini... 


SREVCİ EŞİ BAYKAM! ELBETTE GREVDE GEÇİRİR. ESİ DOSTVDA ORADA KABUL 


KADINLAR 
ÇOCUKLARIN 


AYDINLIK , MUTLU 
YARINLAR DA KUTLAYA- 
CAĞIMIZ BAYRAMLAR 
İÇİN, SAVAŞIM 
VERIYORUZ. 


GEÇİRDİ FATMA. BU YOKLAR ARASINDA 
ÇOCUĞUNU NASIL BÖYÜTECEK 2 


DIŞINDA ÇALISAN KOCASINA, KENDİSİNİ DE ORAYA ALNASI İÇİN HEKTUP YAZDI. 


1917 yılı insanlık için Bir Dönüm Noktasıdır. 

«Çarlık döneminde Rusya'da kadınların yaşadığı eğitimsizlik ve eşitsizlik yılları kader mi idi?» 

O yıllarda kadın 2. sınıf bir yaratık olarak bilinir, kendi ile ilgili konularda bile söz sahibi olamazdı. Babasının evinde, ileride kocaya varacak bir mal gibi görülürken, koca evinde de ev işlerini görecek, az konuşup çok hizmet edecek bir köle gibiydi. 

Kız çocuklarının eğitim hakkı yoktu. Okula gönderilmezlerdi. 
büyük burjuvaların yabancı ülkelerde eğitim görme fırsatını bulan kızlarının bile iş bulmaları mümkün değildi, çünkü kadınlara iş verilmezdi. Kadınların sadece 4 tanesinden biri okuma - yazma bilirdi. 

Kadınların çalışma hakkı da yoktu. Onlar ancak vasıfsız işçi olarak kentlerde atölyelerde, kırsal bölgelerde de köle olarak kullanılırdı. 

Kadınların kendileri ve çocukları için sağlıklı yaşam isteme hakkı bile yoktu. Evde yapılan doğumlarda ölüm oranı yüksekti. 
Bilgisiz ve eğitimsiz anaların çocukları yetersiz beslenme ve dok tor azlığından ölürler, kadınlar doğumda sık sık sakat kalırlardı 

Kadının ekonomik politik ve kültürel alanda özgürlüğü yoktu. 
Yönetime katılma, halkının ilerlemesine katkıda bulunma, iteği bit- le kadının horlanmasi hattâ öldürilmesi için yeterli olabilirdi. 
© Fakat bu gerçekleri erkekler kadar iyi görebilen her kesimde kadınlar gelişen devrimci hareket içinde yerlerini aldılar, Rusya'anı içinde ve dışında örgütlü mücadelede ön saflarda sömürüsüz bi dünyayı gerçekleştirmek için savaştılar ve Rus halkı topluma çifi yönlü katkıda bulunan kadınına karşı bu eşitsizliğin kader olmadığını kanıtladı. 

Ekim 1917 de bütün Sovyet hâlkı için olduğu gibi kadınları için de yepyeni bir yaşam-başladı. 


1917 de Rusya'da Çarlık düzeni 
yıkılıp Sosyalist Devrim başlatıldı. 
Fakat sosyalist düzeni kurmak, yani savaşsız sömürüsüz bir dünya yaratmak ve bunu ülkedeki bütün insanlara maletmek anlık, kolay bir mesele değildi. Devrimin başarıya ulaşmasından sonraki günler ve yıllar bu yeni ve genç düzenin kadını, erkeği, genci ve yaşlısının yaşamı, dişini tırnağına takarak her alanda adım adım ilerlendiği güç fakat umutlu günlerle doldurdu. 

Özellikle Sovyet kadını, Lenin «Emekçi kadının katkısı olmadan Sosyalist Devrim gerçekleşemez» belgisi ile harekete geçti. Kadının toplumda saygın bir yer edinebilmesi için eğitimini ön plana aldı. 
Cahilliğe karşı olağanüstü savaş açtı. Yalnız Orta Asyadaki Sovyet- 


lerde Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgız kadınların- da 10 yılda 6 milyon kadının okuma-yazma öğrenmesini sağladı ve onları eğitti. Eğitilen kadınlar artık bilgi düzeylerine ve eğitimlerine göre çalışma hak ve özgürlüğü kazanmışlardı. Her yıl kadınlar artan sayıda kendileri için ayrılmış işlere giriyorlardı. Yalnız 1931 yılında 
1 milyon kadın eğitimleri sonucu 
fabrika işçiliği, büro memurluğu, sağlık teknisyenliği, tarım uzmanlığı ve bunun gibi birçok değişik işi başarıyla yürüttü. İşte, işçi ve köylü kadının erkeği ile omuz omuza devrimi gerçekleştirmesini engellemek isteyen iç düşmanların karşı devrim saldırılarına da gene kadınlar gönüllü olarak savaşım verdi. Bu yıllar da, 72 Sovyet kadını devrimi yüceltmek ço- 


Geç endam aynasının karşısına Seyret bacım tepeden tırnağa kendini, göreyim yılbaşı ağacı gıbı süslendiğini 


Uçsuz bucaksız ülkende ellerinin şefkatli gücünü duymamış ağaç mı, alek mi, hayvan mı, beşik mi var. 
Çapayefin makineli tüfeğini kimin elleri işletti? 


Stalingrad cephesinde uçağın yakısına şahin kanatları gibi konan eller senin ellerin değil miydi? 
Traktörlerin volanını kimin elleri güvercin kanatları gibi okşuyor bugün? 
Ellerinin vefalı türküsünü duyan avuçlar ellerini bir daha unutamaz bacım Ellerin büyükçe biraz Ellerin bir hayli yıpranmış, Yani en akıllı alınlar gibi geniş kırışık ve harikulade güzel, Hiç bir kadın bahtiyarlığa senin kadar layık olmadı ve hiç bir kadın bahtiyarlığını senin gibi paylaşamadı bahtsızlarla 


beyaz, yeşil, ışıl ışıl, İpeklilerin en hülyalısından olmalı balo elbisen: Birleşmeli onda 

Kafkas şafaklarının ılık pembeliğiyle, Sibirya karlarının yumuşak mavi beyazlığı Çorapların örümcek ağından ince, İskarpinlerin 

taze badem içi kabuğu gibi narin Boynunda gerdanlığın olmalı, pırıldamalı nehir boylarında kurulan 

bütün elektrik istasyonlarının ışığıyla, onların her birinde 

senin ellerinin de mukaddes payı var. 


EMEKÇİ KADINLARIN KATKISI OLMADAN SOSYALİST DEVRİM GERÇEKLEŞEMEZ 


balarından dolayı Lenin'in zafer madalyasını kazandı. 

İç düşmanların yanında Il. Dünya savaşını başlatan dış düşmanlar da bu yeni ve genç düzeni yıkmak için saldırıya geçmişti. Faşist Almanya 1941 de barışı benimsemiş Sovyet halkına saldırdı. Halkının mutluluğu ve gelişmesi için çalışan Sovyetler Birliği bağımsızlıklarını korumak için ülkelerini savundular. 800 bin kadın gönüllü olarak ön saflarda erkeği ile birlikte savaştı. Gene on binlercesi partizanlık ve direnme güçlerini örgütleyerek Nazileri içten yıkmağa çalıştı. Bunların arasında işkence görenler, öldürülenler oldu. 
Ama bıkıp usanan ve görevden kaçan olmadı. Kentlerde ve köylerde kalan kadınlar bir yandan fabrika ve tarlalarda erkeklerin eksikliğini duyurmamağa çalışarak üretimi sürdürdüler diğer yandan da anasız babasız kalan çocuklara sahip çıktılar. Özellikle Leningrad kuşatmasında (dışta düşman saldırısı, içte açlık, kıtlık, sefalet, hastalık ve soğukla savaşan yiğit Sovyet kadınlarının savaşımı dillere destan oldu. 

2. Dünya savaşından sonra 1,5 milyon Sovyet kadını bu kahramanlıklarından dolayı zafer maalyasına hak kazandılar. 

1945'te faşist Almanya'nın saldırısının yıktığı ekonomilerini düzeltmek, duran fabrikaları tekrar çalıştırmak, demiryollarını işletmek, 25 milyon ölünün acısını dindirmek için yeniden umutla ve inatla çalışmağa başladılar. Kısa sürede başardılar da. Bugün Sovyet kadını dünyanın en mutlu kadıni. 


Sofran açık bütün halklara 


Ekmeğinden, şarabından tatmayan var mı? 
Senin gibi ev hanımı dünya dünya olalı görülmedi 


Geç endam aynasının karşısına Seyret bacım tepeden kendini göreyim yılbaşı ağacı gibi süslendiğini beyaz yeşil ışıl, ışıl 


Ne olurdu sürmeni ben getirebilseydim sana 


İstanbulumun yıldızlı gecelerinden Bir nar çiçeği takabilseydim yakana Bursa bahçelerinden 


Buyur bacım içerde valse bekliyorlar seni 


En büyük ustalar 


En güzel şiirleri senin valsin için besteledi 


İzin ver elini öpeyim bacım Yeni yılın kutlu olsun Sovyet kadını! 


SOSYALİST DEVRİMİN 60. 
YILINDA SOVYET KADINI DÜNYANIN ` EN İLERİ VE MUTLU KADINI 


1977 yıhnda Sövyetler Birliğinde 
yaşayan insanlar savaş, açlık, bakımsızlık, ekonomik kriz, enflasyon, zam, ırkçılık, eşitsizlik nedir bilmezler. Sosyalist Devrim başlatıldıktan 60 yıl sonra Sovyetler Birliğinde kadınlar Sosyalizmin getirdiği tüm hak ve özgürlüklere kavuşmuşlardır. 

Örnek olarak, eğitim sorunu ele alınırsa, kadının eğitimi tam anlamıyla başarıya ulaşmıştır bugün. 
Üniversitelerde okuyan öğrencilerin % 50 si kadındır. Çalışmada da öyle... Fabrika ve büro emekçilerinin % 51'i kırsal kesimde ise çalışanların % 52'si kadın. Artık kadi- nın yapamayacağı herhangi bir iş olmadığı gibi kadına karşı da ön yargı kalkmıştır. Petrol rafineri işletmeciliğinden, mühendisliğe, fabrika yöneticiliğinden bilim Akademisi başkanlığına kadar her alanda güçlü ve mutlu, erkeklerle omuz omuzadır kadın. 

Vasıfsız işçilikte çalışma döne- 


` mi de geçmiştir artık. 1000 çalışan 


kadının 800 tanesi uzmanlık öğrenimi yapmış, yaratıcı yeteneklerini geliştirmiştir. 

Toplu olarak kadınlara baktığımızda da pasif ve geri kalmışlığı üstlerinden attıklarını görüyoruz. 
Çalışma yaşında olan sağlıklı kadınların % 92 si aktif olarak ülke- nin gelişmesinde katkıda bulunabiliyor. 

Sovyetler Birliğinde kadın bir 


yandan dünyanın ilk kadın kaptanı, ilk sefiresi ve ilk kadın kozmonotu gibi özellikleri kazanırken, diğer yandan da bilim, kültür ve teknolojide yeni bilgiler üreterek birçok uluslararası ödüllere de hak kazanmaktadır. 

Devlet, kadına toplumda gereken yeri verebilmek için ev işlerini hafifletmekte, çocuk bakımını üstlenmekte ve bu toplumsal işlevin- de kadına yardımcı olmaktadır. 

Artık 11 milyon çocuk her mahalle ve semtte açılmış, pedagog ve öğretmenlerin denetimindeki kreşlere gidiyor. Artık ev işleri elektrikli aletler ve ortak lokantalar yoluyla ileri derecede kolaylaştırıldığı için kadının bütün gücünü almıyor. 

Sovyetler Birliği, dünyada analiğin toplumsal işlev olarak kabul edildiği ilk ülkedir. Çalışma süresi ve işin niteliği ne olursa olsun doğum yapan ananın ücretli izin yapması en doğal hakkıdır. Doğumdan sonra işine devam edebilme ga- 


'rantisi, hamile kadınlar için özel 


hakların varlığı çocuk hastalandığında ödenen hastalık primi, dar gelirli ailelere verilen çocuk tazminatı, yeni doğan çocuğu bir engel değil, bir mutluluk kaynağı haline getiriyor. 

Artık analar oğullarını askere gönderirken ağlamıyor, fakat kıtlık ve ölüm getiren sövaşlar yerine bütün toplumu dünyada sürekli barışı kurmak yönünde düşünüyor ve Şavaşıyor. 

Sovyetler Birliği'nde bugün sömürüsüz bir dünya gerçekleşmiştir. 


DEVRİMCİ EŞİ 
DEVRİMCİ ÖNDER 


krupskaya 


Sizlere bu sayımızda hayatını" savaşsız sömüÜrÜsüz bir dünya savaşımına adayan ve 1977 Sovyet Ekim Devriminin başarıya ulaşmasında büyük katkıları olan Sovyet kadınlarından biri Nadejda Krupskaya'yı tanıtacağız. 


1869 yılında doğan Nadejda Krupskaya gençlik 
— yıllarında" 
devrimci hareket içinde aktif rol oynadı. Burada onu Smolenskaya oakşampazar okullarında işçilere okuma yazma kursları ve temel bilgileri verirken görüyoruz. 
Bu dönemde Krupskaya ilk kez Lenin'le tanıştı. Krupskaya pazar okullarında emekçilerin günlük yaşantılarını, çalışma koşullarını ve kitlelerin ruhsal durumlarını inceleme olanağı buluyordu. Onun bu konudaki deneyleri Lenin'in çalışmalarına ışık tutuyordu. 1896 
da tutuklanıncaya kadar çalışmalarını sürdüren Krupskaya daha sonra Çarlık Rejimi tarafindan Sibirya'- ya sürgüne gönderildi. Bu- 


Maden İş'in tek kadın delegesini tanıtıyoruz 


Petersburg’ da - 


rada Lenin'le evlendi. Yurt dışındü sürgünde iken partinin yayın organi olan Iskra (Kıvılcım)nın sekreterliğini yapmış, 1905 Şubat devriminde yurda döndüğünde parti merkez komitesi sekreterliği görevinde bulunmuştur. 1917 Ekim Devrimine kadar yaptığı zorlu çalışmalörlü Lenin'e büyük destek olmuştur. Ha- 


“yatı“boyunca okuma yazma — bilmeyen Sovyet vatanda». 


şiniın kalmamasını amaç edinen Krupskaya'yı devrimden sonra Eğitim görevinde görüyoruz. Bunun yanisira çocuk bakım evleri- nin denetlenmesi, daha iyi bakım olanaklarının sağlanması yolunda önemli görevleri de üstlendi. Krupskaya devrimci bir önderin eşi olmakla yetinmeyip, yaşamı boyunca halkının mutluluğu, ve sömürüsüz bir toplum mücadelesinde yllmadan savaşmış bir önder kadındır. Bu savaşım içerisinde kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getiren Krupskaya örnek alınacak yiğit bir kadın savaşçıdır. 


Moden-İş Sendikası 22 nci Genel Kurulu 5-6-7-8 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Maden-İş üyelerini temsilen genel kurula katılan 147 delege arasında tek kadın delege Ruhai Temelli adlı arkadaşımız idi. 

Ruhal 1956 doğumlu. Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirmaş ve Bursa Çemtaş Fabrikasında Hadde Operatörü olarak çalışıyor. Üstelik bu fabrikada, bu ağır işte çalışan tek kadın İşçi ve işçi temsilcisi. Gencecik yaşamını işçi sınıfının onurlu savaşımına adamış bu arkadaşımız aynı zamanda İlerici Kadınlar Derneğinin de üyesi. 

Arkadaşımızı, işyerinde, sendikada ve İKD'de gösterdiği başarılı çalışmaları nedeniyle yürekten kutluyo- 


ruz. 


Hep bildiğimiz ama bugün artık yaşayarak iliğimizde-kemiğimizde o duyarak tanıdığımız faşizmin iç yüzünü bir daha vurgulayalim. 

Faşizm, kimileri için yokluk - yoksulluk, işsizlik - açlık, baskı - zulüm - ölüm demek. Gene faşizm kimileri içinse bolluk, daha çok kör dikensiz gül bahçesi demek. 

Bizler bugünkü zamlar ve onun tırmandırdığı hayat pahalılığı koşullarında acidan ölmemeğe çalışanlar olarak, bu bolluk - mutluluk içinde yüzenleri tanımalıyız. Çünkü yoksulluğumuzu, işsizliğimizi, her türlü sikıntımızı yaratan işte bu gözünü kâr hırsı bürümüş bir avuç parababasıdır. 

Faşizmin kirli - kanlı yüzünü tanımayalım diye, nedenini bilip karşı koymayaim, tatlı uykuları Kaçmasın diye, sesimizi yükseltmeyelim diye üzerimizde baski uygulamaya çalışıyorlar. 

Oysa biz kadınlar olarak, MC'nin getirdiklerini teşhir etmeliyiz. Ve ülkemizde faşizmi egemen kılmak iste- 


yen güçlerin oluşturduğu. 
eğimle karşı demokra- 


k - ilerici güçlerin yaptıkları Ulusal Demokratik Cephe (UDC) çağrısı içinde yerimizi almalıyız. o * 


Faşizmin getirdikleri ve UDC'de kadınların yeri 


Ne getirdi kıtlık, kuyruk; zamlar, paha Hik, açlık, ücretlerde donma, maaşlarda donma, kıralarda artış, gecekondu 


MC? Yokluk, 


yıkımı, faşist cinayetler. 
kardeş kavgası. Bu MC'nin şimdiki ekonomik, sosval, politik baskısı. Ve sopann sadece ucu. Daha-getireceği kötülükler de cabası. 

Şimdi bizlere düşen görev; 

— En önce ülkemizde tırmanan faşizmin getirdiklerinden etkilenen herkesin bir araya gelmesine yardımcı olmak. 

— Bulunduğumuz bölge- 


ap çare baln faşist es- ; liş veriş 'etmeme=  Ç 


naftan sine çalışmak ve kuyruklarda propogandâsinı yapmak, 


— Okullarda çocukları-. 


mıza verilen faşist eğitime karşi uyanık olmak, onların faşist çetelerin elamani ölmamasını sağlamak, 

— Duvarlarımızı kirleten faşist yozilara çevremizde yer vermemek, silinip temizlenmesine ön ayak olmak; 

— Bölgemizdeki ve civardaki yiğinsal gösterilere geniş katılımın sağlanması için çalışmak, bölgenin - mahallenin somut sorunlarının çözümlenmesi için kampanyalar başlatmak varsa katılmak, örneğin yol, su, elektrik, kanalizasyon, çöp. çocuk e belediye 


maktır. Unuşmayali;” ği. 
dınların katılmadığı hiç bir toplumsal hareket başarıya ulaşamaz. 


e GREV BİZİM İÇİN 
OKUL OLDU 
Bayramın ikinci günü Maden İş Sendikası'na üye Türk Te- 


lekominikasyon Endüstrisi'nde grevci arkadaşlarla: beraberiz. 
Bir tarafta grev Kulübesinde çalınan marşlar hafif hafif geliyor kulağımıza. Diğer tarafta 8-10 grevci arkadaş toplanmışlar türkü söylüyorlar. Bir masanın etrafına toplanmış görev- , liler ise nöbet çizelgelerini hazırlıyorlar. Duvarlar sioganlar, karikatürler, afişler, şiirlerle bezenmiş. ) , 


En güzel, en temiz giysileriyle grev yerine gelmiş bir bayan arkadaşla Sabriye ile konuşuyoruz., Yanında iki kı-Zzıni do getirmiş grev yerine. 

— Greve neden çıktınız? 

— «Nerden başlasam ki? 
Öncelikle DİSK'i ve sendikamız Maden-İş'i çökertmek isteyen MESS'e hak ettiği dersi vermek için, MC'nin getirdiği zamlar karşısında satın alma gücü kalmayan ücretlerimizi artırmak ileri sosyal haklar elde etmek,- çocuklarımıza güvenli yarınlar bırakmak için greve çıktık. Greve çıkmazdan 


önce grevden bu kadar ya- 


rarlanacağımı düşünmezdim... 

Grevde bize hergün eğitim yapılıyor. Kafama takılan bilmediğim birçok seyi öğrendim. 
Grev benim için okul oldu. Pahalılığa karşı, sömürüye karşı nasıl mücadele edileceğini öğrendim. Ve bu mücadelede yalnız olmadığımı tüm emekçilerin ve dünyanın dört bir yanından işçilerin bizi desteklediklerini biliyorum... 

Umutluyum, inançlıyım, kararlıyım. Mücadelemizi birlik içinde yılmadan sonuna dek sürdüreceğiz.» 


kar” T g’ 
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1 Eylül Dünya 
Barış Günü Kutlandı 


Ölüme karşı hayatı, 


Ankara İHD Çankaya Sb. 
kongresi yapıldı 


Ankara İKD Çankaya Şubesi 1 nci Olağan Genel Kurulu 24.9.1977 günü Makine Mühendisleri odasında yapılmıştır. Çok sayıda konuğun ve iki yüzün üzerinde üyenin katıldığı genel kurul başarı ile sonuçlanmıştır. Çankaya Şubesi, aşağıdaki konulardö genel kurul karari almıştır: 

— Kadınların özgül taleplerinin en etkin biçimde savunulması, «eşit ise eşit ücret,» «her iş yerinde ve mahallede kreş» «doğum ve emzirme izni» «gündelikçi kadınlara sigorto ve sendika hakkı,» ve «ana çocuk sağlığının korunmasis kömpanyalarının güçlü bir biçimde sürdürülmesi, 

— Kadınların Sesi gazetesi- nin daha yaygın ve etkin bir biçimde okunmasının sağlanması, Kadın Dayanışması isim- 


li gazetenin kınanması. 

— Kadınların, «savaşa karşı barış, sömürüye karşi Savaş» belgisiyle silâhsızlanma ve borış mücadelesinde yerlerini almaları, 

— İlerici Kadınlar Derneği'- nin, Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu (UDKF) de yer almasını engelleyen yasalarla mücadele edilmesi, 

— Toplumun ilerleme mücadelesinde, işçi sınıfının yanında ver alarak, toplumda ilerlemeden, demokrasiden ve barıştan-yona tüm güçlerle bir likte, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı savaşimın, UDC içinde yürütülmesi, 

— İşçi sınıfının örgütlenmesini engelleyen anti-demokratik yasaların, «141 - 142»'nin kaldırılması yolunda kararlı bir saovaşımın sürdürülmesi. 


Faşizme karşı demokrasiyi, 

Savaşa karşı barışı korumak, kurmak, geliştirmek için tüm dünyada savaşım veriyor insanlar. 

Eylül ayının birinde, dünyanın dört bir yanında DÜN-YA BARIŞ GÜNÜ kutlanır. Bans güçleri bu günde istemlerini yığınsal olarak dile getirirler. 

Geçen yıl olduğu gibi bu 1 EYLÜL'de de ülkemizde Dünya Barış Günü kutlandı. Açık Hava Tiyatrosu'ndan yine barış, dostluk, dayanışma türküleri, şiirleri yükseldi 


vaşım, artik geniş yiğınlan kucaklıyor. Barışın, insanlığın düşmanlarının yüreklerine korku salıyor. 


EN GÜCLÜ KİM ? 


«50 vagonu birden çeken şu İokö- komotiften daha güçlüsü var mı? pl motife boksana küçüğüm! Demek ki Ahmet, küçük Ali'yi kucağına alip lokomotif vincten de güçlü. Öyle de- O Kaldırdı. Limanı gösterdi. «Bak şurağil mi? ya Ali», «Bak gemi yükleniyor. Üstün- 
«Evet» dedi küçük Ali, düşünceli de, ne kadar çok lokomotif, vagon duşünceli, ve yük var. Öyle güçlü ki gemi, 25-30 «Peki Ahmet ağabey elektrikli lo- tren kâatarını birden uzak denizlere 


taşıyabiliyor.» 
İşte bu düşünülecek bir noktaydı. Ali şöyle bir durduktan sonra, yi- 


Küçük Ali, Haydarpaşa'da trenden inerken, Ahmet ağabeysine habire soruyordu. 


«Gök ne kadar yüksek Ahmet Ağabey?» 

«Deniz mi, yoksa Okyanus mu daha derin?» 


«Hangisi doha güçlü fil mi yoksa ballina mi?» 


Ahmet ağabeyin acelesi vordi. Hızlı yürümek istiyordu, ama Ali'den kurtulabilirsen: kürtul. Soruyordu habire sline sarılıp. 

«Hadi söyle hangisi daha güçlü, söylesene Ahmet ağabey?» 

Sonunda Ahmet oğabey cevap verdi! 

«Bak Ali şu vinci görüyor musun, koskoöa lokomotifi nasıl kaldırıyor. 
Vinç. fili de; balinayı da tüy gibi koldırır havaya 

Ali işte bunu hiç düşünmemişti. Bir an sustu, sonra hemen yepiştirdi- soruyu, 

«Peki vinçten güçlü ne var ağobey?» 


ne sordu. «Peki Ahmet ağabey hepsinden güçlüsü kim? 

«Yeter artık Ali gerisini sen düşün» dedi. Ahmet ağabey. Küçük Ali biraz düşündü ama karar veremedi. 

«Hadi sen söyle Ahmet ağabey, ben bilemedim.» 

«Peki söyle bakalım Ali; vincin o kocaman kolunu kim kâldırıyor?» 

«Biliyorum» diye bağırdı küçük Ali, 

«Vinç operatörü» 

«Peki, 50 vagonu çeken şu elektrikli lokomotifi raylar üstünde yürüten kim?» 

«Makinist 

«Peki, gemiyi denizde götürenler kim?» 

Biliyorum» dedi Ali sevinçle, 

«Kaptan ve tayfalar» 

«Peki Ali, vinci, elektrikli lokomotifi, gemiyi kim yaptı?» 

«İnsanlar» 


«Öyleyse en güçlü kimmiş, Ali gi” | 


ğim?» d r 


`«Biz, biz insanlar» dedi Ali. Sevinçle 


elini çırparak. 

Ve o gün bu gündür, insanlara hep sevgiyle ve gururla bakmaya başladı 
Ali, 5 

İnsandan ve insan emeğinden daha güçlü, daha değerli birşey olmadığını anlamıştı çünkü. 


İLERİCİ KADINLAR 
DERNEĞİNDEN HABERLER 


UDKE (Uluslararası Demokratik Kadınlar Fedarasyonu) Asya Seksiyonu Başkanı RİTA SETH yaptığı grev ziyaretleri sırasında, İKD Fatih Şubesi Gazlosmanpaşa Temsilciliğini de ziyaret etti. 


Çoğunluğunu işçi kadınların ve genç kızların oluşturduğu topluluk tarafından bü- 


İKD'nin Pahalılıkla Müca- 


dele Kampanyası ile ilgili olarak hazırladığı ajansı Kartal Şubesi üyeleri tarafından Arife günü Kadıköy Çarşısında dağıtılmıştır. Dağitim sırasında maocular, İKD üyelerini tartaklamaya 


ep e ve dorem engel- 


i ek a in 


dağıtımı . .yapan üyelerin: Bu bozguncuları teşhir etmele- + 


ri karşısında çekilmek zo- 


İST. FATİH ŞUBESİ == 


yük bir coşku ile karşılandı. 
Gün boyu yapılan sohbetlerde kendisine; sosyalist ülkelerde çalışan kadınların kazanımları, kreş sorunu, ülkesi Hindistan'daki kadın hareketi ve örgütlenmeleri hakkında birçok soru yöneltildi. Temsilcilik bölgesindeki kadınların hazırladığı yemek, türküler ve marşlarla devam etti. İKD'- 


runda kalmışlardır. 

11 Eylül Şili Halkıyla Dayanışma Günü'nde Kartal Şubesi'nde ve Paşabahçe Burunbahçe Kültür Derneği'nde Kadınlara seminer verilmiştir. 

Kartal İKD, Beykoz, Kartal, aakay İGD'den 100 


i eken ziyaret ettiler, © 


Mü m ” 
Çaycumalı İlerici kadınlar MESS'& karşı yiğitçe savaşim veren Maden-İş'ledayanışmayı sürdürüyorlar. Çaycu- 

ma İlçe merkezinde, Perşembe Bucağında, Kayıkçılar, Çom- 

çi ranlı Köylerinde ev kadınları, tarım emekçisi kadınlar, oğul- 

| ları ların, eşlerini kömür ocaklarında yitirmiş analar, bacılar 
, çeyiz sandıklarını tilar , ME “İKD çarem pubia: sml önceden ürettikteri el emeği, göz nuru. değerlere yenilerini katarak Kocaeli 

# Fuarı'na, İzmir Fuan'na, Maden-İş yararına satılması için . gönderdiler. Ayrıca örülerek. topladıkları 2500 lirayı Maden-İş'in yiğit i işçilerine etimek. üzere, ik Genel Merke- 

-zne gönderdiler, 


A P PEO 


r 


li arkadaşlar konuğumuza gətirdikleri çeşitli armağanları verdiler. 

İKD Fatih Şubesi'nden bir grup arkadaşımız «HAYAT PA-HALILIĞINA SON» bildirisini dağıttıkları Fatih Çarşamba Pazarında faşistlerin saldırısı- na uğradılar. Bu olayda çevre halkı arkadaşlarımıza büyük yardım göstermişlerdir. 


İKD Ankara Çankaya Şubesi «1 Eylül Dünya Barış Günü» dolayısıyla 3 Eylül 
1977 Cumartesi günü «SA- 
VAŞ ve BARIŞ» konulu bir çocuk forumu düzenlemiştir. 

Üyelerimizle birlikte bir- 
T konuğumuzun da ilgiy- 


di le izledikleri foruma. 9-14 


yaşlarında birçok çocuk katıldı. 

Forumda, çocuklara, savaşın özünü, acımasızlığını ortaya koyar ve birışın önemini açıklayıcı nitelikte sorular yöneltildi ve çocuklar da savaş ve barışdan neler anladıklarını açıklamaya, cevaplamaya çalıştılar. 


Aynı gün çocukların yaptığı «Barış» konulu resimlerden oluşan bir sergi düzenlendi. Geliri MESS'e karşı direnen yiğit maden işçilerine gönderildi. 


Seyranbağları Temsilciliğimiz açıldı. 

İK D'nin Seyranbağları temsilciliğinin açılışı kadınların aktif katılımıyla 11 Eylül 1977 tarihinde yapıldı. 
Mahalle halkının dü katıl-Mmasıyla şenlenen marşların, şiirlerin, türkülerin söylendiği açılışa gölge düşürmek ve İKD'nin bu bölgede de güçlenmesini Oo engellemek isteyen Mao'cu boözguncular aralarında hamile kadınların da bulunduğu bir grup arkadaşımıza saldırdılar. 

Tüm emekçi kadınlar olarak bu tür saldırıların bizi yıldıramayacağını bildiriyor ve olayı Kınıyoruz. 

' 


NA-ÇOCUK VE KADIN 
SAĞLIĞI ÜZERİNE 


SOHBET 


İşçiler, başvurmaları halin- de, , gebeliğin ilk 3 ayında işyeri hekimi, işçi sağlık dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde en yakin S.SK. 
ya da devlet sağlık tesislerinde muayene ve tedavi edilirler. İlk 3 aydan sonraki ay: larda ise, bunların hekimin göstereceği lüzum üzerine en az ayda birdefa tıbbi muayeneye gitmelerine izin verilir. 


Bu muayeneleri düzenli şekilde yaptırmak çok önemli- 


dir. Hem kadının ve çocuğun sağlığı yönünden önemlidir 


Hem de, eğer gebeliğin 6. ayı sonuna kadar muayene olunmaz, yada hekim veya ebenin lüzum gösterdiği muâyene ve tedavilere devam edilmezse, bu yüzden ileri gelecek iş göremezlik hallerin- de SSK.'ca verilecek ödeneğin miktarı düşürülebilmektedir. 


DİKKAT! Doğum iznine çikmak için, doktordan izin almek mutlaka gerekli değildir. 
Eğer işçi bu izni sağlayamasa bile, kendi saptadığı doğum terihinden 6 hafta (42 gün) önce izne ayrılabilir. 


1 — İ.K.D. Şişli Şubesinin öncülüğünde, Sariyer 
Pinar mahallesi sakinleri lağım sularının aktığı mikroplu derenin kapatılması için imza kampanyasi açtılar. 1407 imza toplayarak Sarıyer Belediyesine baş- 
“vuran Pınar mahallesi halkı İstanbul Belediyesine de başvuracaklardır. 

2 — Bayramın birinci günü İ.K. D. Şişli Şubesi üyeleri grevci Palmek, Boronkay, Profilo, Bebimot ve Mesan işçilerini ziyaret ederek sömürüye karşı verdikleri bu onurlu savaşımda daima yanlarında olduklarını belirttiler. Marşlarla, türkülerle bir kez daha savaşsız sömürüsüz bir Dünya'ya özlemlerini beraberce dile getirdiler. 


y2 Şişli Şubesi MESAN'da. 
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